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Herken je jezelf in deze verhalen? 
Dan kan ik je helpen! Kijk hiernaast 
voor mijn contactgegevens.

“Mijn moeder is ernstig ziek, ik zorg 
elke dag voor haar. Het is af en toe 
moeilijk omdat ik hierdoor niet meer 
veel tijd voor mijn huiswerk heb. En 
mijn vriendinnen zie ik ook niet vaak 
meer.” 

- Joyce, 15 jaar

“Ik kan niet vaak buiten spelen. Mijn 
broer van 14 zit in een rolstoel en als 
mama boodschappen gaat doen, moet 
ik op hem passen. 

- Soraya, 9 jaar

“Mijn vader is alcoholverslaafd. Vaak 
kom ik thuis van school en dan moet 
ik zelf voor avondeten zorgen. Hij is 
dat door de drank dan vergeten. Ik 
vind het niet erg om te koken voor 
mijn broertje en mijzelf, maar mijn 
opleiding lijdt er wel onder.” 

- Nelson, 19 jaar

“Mijn moeder was al depressief toen 
ik klein was. Toen ik twaalf was 
gingen mijn ouders scheiden. Mijn 
broer en ik zorgden vanaf toen voor 
mijn moeder. Eigenlijk wil ik wel in 
contact komen met mensen die in een 
soortgelijke situatie zitten.

- Kees, 23 jaar


